Protestantse Gemeente Zaamslag

Orde van dienst 22 juni 2025

Voorganger: ds. H.]). Reinders, Woerden
Ouderling: Isabel de Putter-van Zwienen
Lector: Esther Verpoorte-Faas

Organist: Frits Simons

Inleidend orgelspel: Psalm 85

=  Welkom en mededelingen

= Zingen : Psalm 27: 1 en 2 uit: De Nieuwe Psalmberijming 2021

1. God is mijn licht, de redder van mijn leven.
Zou ik nog bang zijn voor de duisternis?

Hij is mijn kracht, Hij zal bescherming geven.
Wie vrees ik nog wanneer Hij bij mij is?

Toen ik werd aangevallen hield ik stand;

mijn tegenstanders beten in het zand.

Al smeedt een machtig leger een complot,

ik weet mij veilig in de hand van God.

2. Eén ding vraag ik, het is mijn hartsverlangen:
bij Hem te mogen wonen voor altijd,

om elke dag zijn liefde te ontvangen;

niets is zo goed als zijn aanwezigheid.

Wanneer ik moegestreden ben en zwak,

schuil ik bij Hem, Hij geeft mij onderdak.

Met opgeheven hoofd prijs ik de HEER.

Ik zing en speel een danklied tot zijn eer.



= Stil gebed

= Bemoediging en groet

= Zingen: NLB lied 970 — alle coupletten
1 Vlammen zijn er vele, één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele, één is het licht,

wij zijn één in Christus.

2 Ranken zijn er vele, één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele, één is de stam,

wij zijn één in Christus.

3 Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele, één is de Geest,

wij zijn één in Christus.

4 Velen mogen dienen als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen als onze Heer,

wij zijn één in Christus.

5 Leden zijn er vele, één is Zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,

leden zijn er vele, één is Zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

= Gebodslezing: Galaten 5: 13-16 en 22-26

= Zingen NLB Psalm 119: 60 en 66



60 Zie hoe ik uw vermaningen bemin;

wil mij goedgunstig tot het leven leiden.

Ik heb uw waarheid lief met ziel en zin,

uw woord dat goed en kwaad leert onderscheiden.
Uw woord, o Heer, houdt alle waarheid in,

uw heilig woord is recht voor alle tijden.

66 Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.

Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.

Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

= Gebed

Schriftlezingen: Ezechiél 47: 1-12 en Handelingen 2: 38-42
(door lector uit NBV 21)
» Zingen NLB 695 — alle coupletten

1 Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,

geef op uw waarheid zicht.

2 Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:

Gij ziet in mij uw kind.

3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:

mijn tijd is in uw hand.



4 Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent

VOOr wie nu naast mij staan.

5 Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,

zegen ons met uw licht!

Verkondiging

Meditatief orgelspel: Morgenglanz der Ewigkeit, Max Reger

= Zingen NLB 686 — alle coupletten

1 De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft

zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield

maak een wat is verdeeld.

2 Wij zijn in Hem gedoopt
hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop

in alle dorst en duur.

Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond

en schenkt ons aan elkaar.



3 De geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon

doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit

in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Diaken van dienst: aankondiging

» Collecten voor diaconie en kerk en bij de uitgang zal worden gecollecteerd
voor het binnenlands diaconaat

» Dankgebed — voorbede — stil gebed — Onze Vader

» Zingen Hemelhoog 679: 1 en 3 “Heer, Uw licht en uw liefde schijnen”

1.Heer uw licht en uw liefde schijnen
Waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus Licht van de wereld vernieuw ons
Levend Woord ja uw waarheid bevrijdt ons

Schijn in mij schijn door mij

Refrein:

Kom Jezus kom

Vul dit land met uw heerlijkheid

Kom heil'ge Geest stort op ons uw vuur
Zend uw rivier laat uw heil

Heel de aard' vervullen

Spreek Heer uw woord

Dat het licht overwint

3.Staan wij oog in oog met U Heer

Daalt uw stralende licht op ons neer



Zichtbaar tastbaar wordt U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven

Schijn in mij schijn door mij

Refrein:

= Zegen (Na de zegen zingt de gemeente '3 x Amen')

Uitleidend orgelspel: Amazing Grace, orgel met tenor-sax

Bijdragen per bank kan via onderstaande rekeningen:

. Diaconie: NL85 RBRB 0692 6368 97

. Kerkrentmeesters: NL52 RBRB 0678 5204 02

. Zending- en evangelisatiecommissie: NL20 RBRB 0841 3385 82

The Avowal

As swimmers dare

to lie face to the sky

and water bears them,

as hawks rest upon air

and air sustains them,

so would I learn to attain

free fall, and float

into Creator Spirit’s deep embrace,
knowing no effort earns

that all-surrounding grace.

Denise Levertov



